
Een warme dank aan:
                      Martine en Eric,
                      het doktersteam van dr C. Fillieux,
                      het verzorgingsteam van Francis Blomme,
           kinesitherapeut Eva De Baets,
                      alle medewerkers van de Kim, de Link en wzn BEN.

Rouwbetuiging:
        Kloosterstraat 16, 8851 Koolskamp   Online: www.viaenevinckier.be
        Egemsestraat 49, 8851 Koolskamp

Mama en oma van

Mevrouw Christine Vandewaetere
                       Laurens en Inez Deven - Logghe
                                 Eris
                                 Aster
                       Kurt en Annelies Cappelle - Deven
                                 Tess
                                 Nicolas
                                 Alex
De heer en Mevrouw Eric en Martine Vandewaetere - Cobbaert
                       Thijs en Lisa Vandewaetere - Van Walleghem
                                 Renard
                       Jan en Stefanie Vandewaetere - Stragier
                                 Amélie
                                 Vic
                                                                                                                      
De aanverwanten van de families Vanhaverbeke - Danneels en Vandewaetere - Defour
                                                                                                                         delen mee in dit verlies.

Mevrouw

 

echtgenote van De heer Rafaël Vandewaetere († 2012)

Geboren te Ardooie op 2 januari 1937 en er rustig
van ons heengegaan op 20 augustus 2025,

gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Okra Koolskamp

___

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in de Sint-Martinuskerk in Ardooie

op zaterdag 30 augustus 2025 om 10 uur.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Daarna volgt de bijzetting van de urne bij haar echtgenoot
in het urnenveld op de begraafplaats van Ardooie.

 

Herinner Anni zoals u haar hebt gekend.
Er is geen rouwgroet mogelijk.

Anni Vanhaverbeke

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.


