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Diepbedroef  nemen we afscheid van

echtgenote van † Willy Claeys (2010)

Geboren in Pittem op 21 januari 1937 en overleden
in het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt

op dinsdag 19 augustus 2025.
 

Rouwbetuiging:
Familie Van Hauwaert, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39, 8700 Tielt.
Online via: www.viaenevinckier.be

Clara Van Hauwaert

haar schoonbroers en schoonzus, neven en nichten,
de families Van Hauwaert-Lanssens en Claeys-Huvaere.

Met dank aan :
     haar huisarts,
     de directie en het personeel van wzc Deken Darras Tielt,
     in het bijzonder afdeling De Linde,
     de vroegere Thuiszorg.

We nodigen u uit voor de uitvaartliturgie in de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming

 in Pittem op maandag 25 augustus 2025 om 10.30 uur.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf  10.15 uur.

Aansluitend zal zij rusten bij haar echtgenoot
in het urnenveld op de begraafplaats van Pittem.

Herinner Clara zoals u haar hebt gekend.
Er is geen rouwgroet mogelijk in het funerarium.

Dit melden u:
 
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
     Renaat en Sonja De Deyne-Claeys
               Samuel en Gwennaëlle
                             Eleanore, Antonin
               Jonas en Anne Emmanuelle
                             Isaline, Lise
               Nils en Marie
     Hans en † Christa Lanssens-Claeys, Marijke Tanghe
               Frederik en Ellen
                             Seppe
               Lien en Sanne
     Ludo en Linda Claeys-Windmolders
               Thijs en Melissa
                             Legolas
               Brecht en Margo
                             Rune
     Luc en Ann Claeys-Van Gierdegom
               Tim en Elise
                           Jules, Victor
               Daan
                          Lyam
               Tuur
               Amber en Louis
               Michelle en Thomas
                      Charles, Richard, Cesar
               Sophie en Steven 

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.


