
7 augustus 1938 - 14 februari 2025

Daniël Vercruijsse



Dankbaar nemen we afscheid van

echtgenoot van † Ivonne Gruyaert (2019)

Geboren in Koolskamp op 7 augustus 1938 en
 thuis overleden in Koolskamp op 14 februari 2025.

_____

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de aula van het funerarium Viaene-Vinckier, 

 Pittemsesteenweg 39 in Tielt op vrijdag 21 februari 2025 om 10.30 uur.

Er kan afscheid genomen worden na de dienst.

Daarna volgt de crematie en zal zijn urne worden bijgezet
in het urnenveld bij zijn echtgenote op de begraafplaats van Ardooie.

U kan Daniël een laatste groet brengen in het funerarium Viaene-Vinckier,
Kortrijksestraat 16, 8850 Ardooie, van maandag 17 februari tot en met

donderdag 20 februari, telkens van 17 tot 18.30 uur.

Condoleren kan ook via www.viaenevinckier.be.

Rouwbetuiging:
Familie Vercruijsse, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,

Kortrijksestraat 16, 8850 Ardooie.

Daniël Vercruijsse

Dit melden u:

       de familie van † Willy en † Georgette Puype-Vercruysse
       Marcel, † Marie-Thérèse Deprez-Vercruysse, en familie
       Hedwig en Godelieve Vercruysse-Vandenbulcke, en familie
       

       † Palmer Gruyaert, Christiane Vangheluwe, Jacques Wybo, en familie
       † Georges, Simonne Demuynck-Gruyaert, en familie
       † Omer Gruyaert, Monique Vanneste, Frans Loyson, en familie
       de familie van † Roger en † Erna Billiet-Gruyaert
       de familie van † Sylvère en † Jeannine Gruyaert-Vermeulen
       Willy en Mariette Saelens-Gruyaert, en familie
       † Roger, Lena Lammertyn-Gruyaert, en familie
       † Gabriel Gruyaert, † Jeannine Vandemaele, Linda Dewitte, en familie

                                                                             zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De aanverwanten van de families Vercruysse-Steen en Gruyaert-Van Eeckhoutte

                                                                                                                                       delen mee in dit verdriet.

Met dank aan:
Huisartsenpraktijk Het Hofland,
het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.

Verbazingwekkend krachtig,
‘t is op, zo is het goed.


