Dank voor jullie steun en woord van troost.

Zijn echtgenote Godelieve Crombez

zijn kinderen Marc en Véronique,
Hilde en Philippe,
Ann en Rudi,
Jant en Vickyt,
Mieke

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

We danken voor hun goede zorgen en inzet :

zijn huisarts, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Zonnewende te Meulebeke,
in het bijzonder de mensen van afdeling Oosterhuis1 en de zorgflats.

Rouwbetuiging:
Familie Huyghe, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39, 8700 Tielt
Online condoleren: www.viaenevinckier.be

Jouw sterke handen, nu rustend,
hebben ons zoveel gegeven.
Nu blijf je achter in onze harten,

een bron van kracht en liefde



Ons vader, grootvader en overgrootvader is er niet meer.
Wat blijft, zijn de ontelbare mooie herinneringen die we verder koesteren.

GILBERT HUYGHE

Geboren te Pittem op 21 augustus 1924 en
zachtjes ingeslapen in WZC Zonnewende te Meulebeke op 1 juli 2025.

We maken een kring van liefde, vriendschap en dankbaarheid
tijdens de afscheidsceremonie in de aula van het uitvaartcentrum Vinckier te Tielt
op vrijdag 4 juli 2025 in intieme kring.

Aansluitend begeleiden we zijn urne naar het urnenveld
op de begraafplaats te Pittem.

Als een wijze, zorgzame vogel boven het nest,
waakte hij over generaties met liefde en toewijding.
Honderd jaar lang gaf hij warmte, raad en kracht.
Zijn leven was als een stevig vlechtwerk —
vol verbondenheid, arbeid en geduld.

Hij voedde niet alleen zijn eigen kinderen,
maar ook hen die bij hem troost en richting zochten.
Zoals in het nest waar leven opgroeit,
lieten wij ons door zijn voorbeeld dragen.

Dankbaar voor de sporen die hij naliet,
nemen wij afscheid van een man
die leefde met hart, handen en wijsheid.



