
Dit melden u :

          Jetty De Paepe                                                                                                                                              zijn echtgenote

          Jurgen en Ann Derock-Steyaert
                       Mathieu en Melissa Gilbert-Verfaillie
                                     Diel, Jinte
          Andy Steyaert
          Tommy en Stefanie Steyaert-Vandeginste
                       Lisa Steyaert
                                     Lilou
                       Chloë Steyaert                                                                 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

          Jozef en Magda Van Rijckeghem-Steyaert, en familie
          Jacques en Rosette De Paepe-Tytgat, en familie
                                                                                                                  zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

          De families Steyaert - Blyaert - De Paepe.

Rouwadres: 
B.A. Guilbertlaan 4,   8700 Schuiferskapelle 
Online condoleren: www.viaenevinckier.be Met dank aan huisarts dr Leliaert.

 18 mei 1946   -   10 mei 2024

Hubert
                              Steyaert



Te vroeg is van ons heengegaan
  

echtgenoot van Jetty De Paepe

Geboren in Tielt op 18 mei 1946 en er overleden
in het Sint-Andriesziekenhuis op 10 mei 2024.

_____

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring
in de aula van het funerarium Viaene-Vinckier op vrijdag 17 mei 2024.

Daarna zal zijn urne worden geplaatst in het columbarium op de begraafplaats van Schuiferskapelle.

U kunt Hubert een laatste groet brengen in het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39 in Tielt, elke weekdag van 16.30 uur tot 18.30 uur.

Condoleren kan ook via www.viaenevinckier.be.

Hubert Steyaert Met werklust en dienstbaarheid

heeft hij zijn leven waardig gemaakt.

Goedheid en nederigheid straalden van hem uit

en maakten hem door éénieder bemind.

Dienstvaardig voor zijn vrienden en bekenden.

Voor zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

was hij een liefdevolle man.

Met deze schone herinneringen zal hij

steeds in ons hart blijven voortleven.


