
 

 

Sifke

echtgenoot van † Diana Vandenberghe

geboren in Koolskamp op 22 maart 1947
en rustig overleden in het Woonzorgcentrum BEN

in Ardooie op 12 februari 2024.
_______
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Papa en opa van

Greetje Van Maele - Johan Viaene
                   Liesje en Arthur
                   Jonah*
                   Jelke
                   Jente

Leentje Van Maele - Andy Van Impe
                   Maaike

Mieke Van Maele - Anthony Vansteenlandt

Marieke Van Maele - Wouter Van Hessche
                   Warre
                   Iebe
                   Lore 
                                                                                      

Zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroers,
zijn neven en nichten,
de aanverwanten van de families Van Maele-Verleden en Vandenberghe-Desplentere
                                                                                             delen mee in dit verlies.
   
                                                                                               
De familie dankt:
           zijn huisarts,
           de thuisverpleegkundigen,
           de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC BEN Ardooie,
                             in het bijzonder het dagcentrum en de afdeling ‘De Bolster’.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de Sint-Martinuskerk
in Ardooie op vrijdag 16 februari 2024 om 10 uur.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Daarna zal hij rusten bij zijn echtgenote in de grafkelder
op de begraafplaats van Ardooie.

U kan Jozef een laatste groet brengen in het funerarium Viaene-Vinckier,
Kortrijksestraat 16 in Ardooie, telkens van 17 tot 18.30 uur. 

Rouwbetuiging:     Jasmijnenstraat 9, 8850 Ardooie
Online via www.viaenevinckier.be                              Tel. 051 400 700

Na een leven dat gekenmerkt werd door optimisme en levenslust, 
is hij, omringd door zijn dierbaren, van ons heengegaan

Lieve papa,
je was een goede vader en een lieve opa.
Nooit was iets te veel om ons te helpen.
Je hebt ons gelukkig gemaakt,
ook al stond je er al lang alleen voor.


