De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend sterk.

Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

In liefde en dankbaarheid melden wij u
het overlijden van

Kees Sarazyn

Geboren in Roeselare op 6 april 1958 en
onverwacht thuis overleden in Tielt op 12 juni 2025.

De vitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de aula van het funerarium
Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39 in Tielt

op vrijdag 20 juni 2025 om 10 uur.

Daarna zal zijn urne worden geplaatst in het urnenveld
op de begraafplaats van Tielt.

Gedenk Kees zoals u hem heeft gekend.
Eris geen rouwgroet mogelijk.

Online condoleren via www.viaenevinckier.be

Rouwadressen:
Stedemolenstraat 8o, 8700 Tielt
Joris Lannoostraat 21, 8700 Tielt

Zijn kinderen en kleinkinderen

Hans Sarazyn en Barbara Vermeire
Emily
Emma
t Thijs Sarazyn
Joke Sarazyn en Dieter Vergote
Laura
Floris
Lisa van Thournout en Kenny Vanbiervliet
Elize
Bjorn van Thournout

zijn ouders
+ André Sarazyn en t+ Cécile De Beer

zijn zussen, broers, schoonbroers, neven en nichten
T Hendrik Sarazijn
Christa Sarazijn en Wilfried Desmet en familie
Frieda Sarazijn en familie
Ria Sarazijn en Willy Vanderwee en familie
Linda Vanderwee en Erik Deman en familie
Tony Vanderwee en familie

de families Sarazyn en De Beer
delen mee in dit verdriet.

Met dank aan:

zijn huisarts dr Cuypers en

de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt,
in het bijzonder dokter Vandamme.



