
Rouwadres:
Familie Debruyne, Eeckhoutstraat 11, 8850 Ardooie

Echtgenoot van
                      Gilberte Cleuren

Papa en bompa van
                      Luc Debruyne - Siska Demeulenaere
                                            Marie Debruyne - Simon Cortier
                                            Maxime Debruyne

                      Guy Debruyne - Isabel Dochy
                                            Julie Debruyne
                                            Cyriel Debruyne

Broer, schoonbroer en nonkel van
                      Dirk Debruyne - Nicole Rousseau, en familie
                      Christine Debruyne - † Paul Van de Voorde - † Alain Verbrugge, en familie
                      Françoise Debruyne - † Patrick Cardon - † Frits Bossuyt, en familie
                      Véronique Debruyne - Carlo Top, en familie

                      Gaby Cleuren - Wil Deutz, en familie
                      Eliane Cleuren - Paul Leverkuehn, en familie

Delen mee in dit verdriet:
                   de aanverwanten van de families Debruyne-Bourgeois en Cleuren-Baerten.

De familie dankt zijn huisarts, het team van Hardoy, de Palliatieve Dienst van AZ Delta
voor de goede zorgen.

 

Echtgenoot van Gilberte Cleuren

Geboren te Izegem op 26 juni 1944 en rustig,
in het bijzijn van zijn geliefden, van ons heengegaan

in AZ Delta Rumbeke op 26 februari 2024.

Oprichter Carubin
Bestuurder CC Rubber

Oud-voorzitter Stalenboogmaatschappij Willem Tell

__________

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de uitvaartdienst in de aula van het funerarium

Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39 in Tielt
op zaterdag 2 maart 2024 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten na de dienst.

Na de crematie zal zijn urne worden geplaatst
in het urnenveld op de begraafplaats van Ardooie.

U kan Luc een laatste groet brengen in het funerarium Viaene-Vinckier,
Kortrijksestraat 16, 8850 Ardooie, elke weekdag van 17 tot 18.30 uur

tot en met donderdag 29 februari.

Online condoleren: via www.viaenevinckier.be

Luc Debruyne

Tot het laatste wou je streven
door je sterke wil hiertoe gedreven.

Je geest nog op volle kracht
maar over je lichaam had je geen macht.


