Waarom al dat vechten,

waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk “‘
en geheel onterecht.

Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Dankbaar nemen we afscheid van

Marianne De Vlaminck

echtgenote van t Arséne Baekelandt (+2000)

Geboren in Tielt op 1 december 1940 en
rustig ingeslapen in het Sint-Andriesziekenhuis
inTielt op 20 juni 2024.

De uitvaartdienst, rond de asurne, waartoe u wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van het
funerarium Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39
inTielt, op woensdag 26 juni 2024 om 10.30 UUr.

Na de uitvaart zal haar as worden toevertrouwd
aan de aarde op de begraafplaats van Tielt.

Herinner haar zoals je haar gekend hebt.

Eris geen mogelijkheid om Marianne een laatste groet te brengen.

Dit melden u:

Margot Baekelandt en Chris De Bruyne
Ben De Bruyne en Lien De Craene
Lars
Jonas De Bruyne
Caroline Baekelandt en Bart Dooms
Glenn Dooms en Astrid Meire
Flo
Steffi Dooms en Stijn Deman
Bas, Saar
Ange Baekelandt en Freddy De Backer
Maaike Devos en Kenneth Vandeput
Xander, Jax
Maarten Devos
Dylan
Jade De Backer en Tyson Van Damme
Louie De Backer en Farrah Vancauwenberghe

Delen mee in dit verdriet:

haar zus, schoonzus, schoonbroers,
haar neven en nichten
de families De Vlaminck-Steyaert
en Baekelandt-De Backer-Van Poucke.

Met dank aan:

haar huisartsen dr Langeraet en dr Dinneweth,

de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt,
de thuisverpleegkundigen Elke, Celien, Sophie en Kathy,

de directie en het personeel van WZC Het Laar.

Rouwadressen:

Kleine Weg 8, 8700 Tielt
Sint-Janstraat 31, 8700 Tielt
Hondstraat 40, 8700 Tielt

Online: www.viaenevinckier.be



