
 

echtgenote van Joseph Vandaele

geboren op 12 oktober 1949 te Sint-Baafs-Vijve,
omringd door de familie, vredig en zachtjes

overleden thuis op 30 maart 2024.
Gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken.

 
Gewezen lid van WTC Sportief “Batavia”fietsers.

  _______

De uitvaartplechtigheid, waartoe u wordt uitgenodigd,
wordt opgedragen door haar broer E.H. Paul Luttun

en zal plaatsvinden in de Sint-Jozef Werkman
(Hoek Oude Pittemstraat / Monseigneur Vanhovestraat)

te Tielt op zaterdag 6 april 2024 om 10u30.

Samenkomst en gelegenheid tot begroeting
vanaf 10u15 in de kerk.

 

Hou Marleen in goede gedachten ter herinnering.
Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Marleen Luttun

Dit melden u

Joseph Vandaele
 Pieter Vandaele - Phebe Diet
                                    Lauren Vandaele
                                    Lars Vandaele
                                    Jorijn Champion
 Karel Vandaele - Sylvie Remy
                                    Margaux Vandaele
                                    Camille Vandaele
                                    Mathis Vandaele
                                                      haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen

Jozef Luttun 
† Antoon Luttun - Lieve Devos, en familie
Johan Luttun 
E.H. Paul Luttun

† Daniel Delbaere - † Maria Vandaele, en familie
† Gaby Vandaele – Mariette Neirynck
† André Vandaele 
Denise Vandaele 
† E.H. Etienne Vandaele 
Florent Putman  – Godelieve Vandaele, en familie
                   haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Luttun – Demeijer en  Vandaele – Knudde.

Met oprechte dank voor team nierdialyse AZ Delta Roeselare,
haar huisarts Ans, haar kinesiste Leen, haar team van thuis-
verpleegkundigen, de zorgkundigen/vrijwilligers van Familiezorg
en het palliatief team van de Mantel.

Familie Vandaele-Luttun, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39, 8700 Tielt

Online: www.viaenevinckier.be

Na een leven waarin zij alleen aan anderen
heeft gedacht, is van ons heengegaan

Rust nu maar uit, jouw strijd is gestreden,
je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.


