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echtgenote van † Pierre Van Brabandt

Geboren te Wortegem op 22 maart 1940
en rustig van ons heengegaan in het
Sint-Andriesziekenhuis in Tielt op 3 april 2025.
__________

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
danken u voor uw steun en medeleven:

Isabelle Van Brabandt en Andy Van Daele
 Aurélie en Ben, Basil,Julien
 Maxime en Kristina, Olivia, 

Nicole Van Cauwenberghe

Mamie, tu as été ma première maison, mon premier amour,
la première voix qui a apaisé mes craintes.
Aujourd’hui, même si tu n’es plus ici pour partager les joies et
les peines, chaque souvenir de toi je garde précieusement.

Soms was het leven plezant, soms was het leven ook ambetant.
Er waren mooie dagen, maar met ouder worden ook saaie.
Ik heb van het leven genoten, maar soms zat ik vast in mijn
gedachten, zonder papie, alleen en eenzaam.
Mijn klein- en achterkleinkinderen brachten licht in de duisternis,
opnieuw hoop en vreugde, nieuw en fris leven in huis.
Maar toch sloeg de eenzaamheid toe en werd ik het stilaan moe.
Nu neem ik afscheid en neem al het mooie mee, het ga jullie goed,
mijn wens is vervuld, ik ben gelukkig.

Ze is gegaan zoals ze geleefd heeft, met zachte vastberadenheid
en liefde voor het leven.
Niet omdat ze moest, maar omdat ze voelde dat het goed was,
dat het genoeg geweest was.
De dagen hadden haar gevuld met vreugde, met verdriet,
met schoonheid, met betekenis.
Ze koos voor rust, niet uit wanhoop, maar uit dankbaarheid.
Het leven had haar veel gegeven en zij had op haar beurt alles
gegeven wat ze kon.
In stilte nam ze afscheid, niet met zwaarte, maar met vrede.
En misschien is dat ook een vorm van volmaakt leven, weten
wanneer het genoeg is en dan loslaten in liefde.


