
 

Met dankbaarheid nemen we afscheid van
 

echtgenoot van † Magda Vande Kerckhove (†2013)

Geboren in Aalter op 14 september 1936 en vredig
van ons heengegaan in het Sint-Andriesziekenhuis

in Tielt op 9 november 2024.

 _______

Norbert VERDONCK

       Dit melden u:

      † Rosa Verdonck, † Julien en Nicole Deriemaecker - Willems 

      Luc en Christa Jacobs - Vande Kerckhove en familie
      Johan en Rita Vande Kerckhove - Opsommer en familie
      Jerome en Roos Verhulst - Vande Kerckhove en familie
      Guido en Lut Vande Kerckhove - Ghesquière en familie

                                                                           zijn schoonzussen en schoonbroers,
                                                                                                            zijn neven en nichten.

     

     de aanverwanten van de families Verdonck - Mortier
                                                 en Vande Kerckhove - Crombez.
     
      

     Met waardering en dank aan:
                 de huisartsenpraktijk van drs F. Martens, E. Landuyt en E. Vander Stichele, 
                 de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt,  
                 de directie en het personeel van Residentie Pitthem in Pittem.

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal
plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingskerk,

in Pittem op zaterdag 16 november 2024 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten na de dienst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting bij zijn echtgenote
in de grafkelder op de begraafplaats van Pittem.

Een laatste stil moment bij Norbert kan in het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39 in Tielt, van dinsdag 12 november tot en met

vrijdag 15 november, telkens van 16.30 tot 18.30 uur.

 

      

Rouwbetuiging:
Blekerijstraat 9, 8850 Ardooie

Online: www.viaenevinckier.be

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,

je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

-Toon Hermans-


