
In stille eenvoud is van ons heengegaan

echtgenoot van Antoinette De Volder

Geboren in Oostnieuwkerke op 26 september 1926
rustig van ons heengegaan in het woonzorgcentrum

Deken Darras in Tielt op 13 februari 2025.
_____

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal
plaatsvinden in de decanale Sint-Pieterskerk in Tielt

op woensdag 19 februari 2025 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk.

Daarna zal zijn as aan de aarde worden
toevertrouwd op de begraafplaats van Tielt.

U kunt Roger een laatste groet brengen
in het funerarium Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39
in Tielt, op zaterdag 15 februari van 16.30 tot 18 uur en

op maandag 17 februari van 16.30 tot 18.30 uur.

Online condoleren: www.viaenevinckier.be 
Rouwadres: Woonzorgcentrum Deken Darras,
Schependomstraat 4, 8700 Tielt, tav Antoinette De Volder.

Roger Devlieger

Antoinette De Volder                                            zijn echtgenote

 
Patrick en Elisa Devlieger-Alen
          Bjorn en Corine Devlieger-D’heyger
          Djino en Cindy Van den Heede-Devlieger
                       Hailey, Lainey
          Jurgen en Stefanie Galle-Devlieger
                       Wout, Sam
Stefaan en Christa Verkest-Devlieger
          Nico en Charlotte Verkest-Bocksruth
                       Marilou, August
          Frederik en Sofie Van Meulder-Verkest
                       Anaïs, Léon
Geert en Carine Devlieger-Vanderbeken
          Wesley en Tamara Vercruysse-Devlieger
                       Brent, Niels
          Dimi Vandecasteele en Melissa Devlieger
                       Nathan, Norah
                                    zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn zus en schoonbroer, neven en nichten,
de families Devlieger-Degraeve en De Volder-De Vlieger                  
                                                                  delen mee in dit verlies.

Met dank aan:
zijn huisarts dr J. Vandermeulen en huisartsenpraktijk De Tram,
de directie en het personeel van WZC Deken Darras in Tielt en
Familiezorg.

Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen.
Maar in ons hart zullen de herinneringen voor altijd blijven.


