
Dankbaar nemen we afscheid van

echtgenote van wijlen Albert Gotelaere († 2005)

Geboren in Pittem op 8 mei 1923 en zacht van ons
heengegaan in het woonzorgcentrum Sint-Remigius

 in Pittem op donderdag 8 augustus 2024.

Gewezen lid van Markant
Gewezen lid van NEOS

 
________

Simonne Vromman
      Dit melden u :

      haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

          Luc en Claudine Cappelle-Gotelaere
                   Joost en Sybille, Jakob, Linde

                   Caroline
          Marc en Brigitte Gotelaere-Maddelin
                   Yves en Justine
                   Michiel
                   Ann-Sophie en Bert, Pierrot, Alice 

          Paul en Patricia Gotelaere-Vanhaelewyn
                   Diederik en Françoise, Marie, Anna, Leon

                   Isabelle en Nicolas, Alix, Armand

                   Laurent en Liese
                                                                
      haar zus en schoonzussen
      haar neven en nichten
      de aanverwanten van de families Vromman-Desmet en Gotelaere-Vanhaverbeke.

       Met waardering en dank aan:

            haar huisarts dr F. Martens,
            de directie, het personeel en de vrijwilligers van WZC Sint-Remigius in Pittem
            en allen die haar liefdevol hebben omringd.
            

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk in Pittem

op woensdag 14 augustus 2024 om 10.30 uur.

De offerande geldt als rouwgroet.

Daarna zal haar urne worden bijgezet bij haar echtgenoot Albert
in het urnenveld op de begraafplaats van Pittem.

U kan Simonne een laatste groet brengen in het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39 in Tielt, elke weekdag van 16.30 tot 18.30 uur,

op zaterdag van 16.30 tot 18 uur, behalve op zondag.

Online rouwregister op www.viaenevinckier.be
Rouwbetuiging: Familie Vromman, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,

Pittemsesteenweg 39, 8700 Tielt.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n beetje

en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd, maar die vergeet je

en op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans 


