
Dit melden u diepbedroefd:

Geert en Martine Deman-Vande Capelle
                   Tom en Liselotte Batsleer-Deman
                                  Jules-Emile
                                  Clarence
                   Benjamin en Kim Deman-Huysentruyt
                                  Aurély
                                  Lowie
                                  Wout
Dorine Vande Capelle
                   Benjamin en Emmeline Holvoet-Rigolle
                                  Charles
                                  Celestine
Tino en Isabel Vande Capelle-Buyse
                   Hannes en Jill Bussche-Vande Capelle
                                  Seb
    
                   Sem en Jellisa Vande Capelle-Ketting
                   Tim Vande Capelle
                   Lotta Vande Capelle

Delen mee in dit verdriet:
         zijn zus, schoonbroers en schoonzus,
         zijn neven en nichten,
         de families
                 VANDE CAPELLE-DE VLAMINCK en DE DECKERE-DE DEYGERE.

Rouwadres: Familie Vande Capelle, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,
                         Pittemsesteenweg 39 in Tielt.

 
echtgenoot van † Christiana De Deckere

Geboren in Egem op 1 maart 1931 en rustig van ons
heengegaan in het Woonzorgcentrum Sint-Remigius 

in Pittem op maandag 11 december 2023.
 _______

De uitvaartdienst voor Georges zal doorgaan
in de aula van het funerarium Viaene-Vinckier in Tielt

op woensdag 20 december 2023 om 11 uur.

 

U kan Georges een laatste groet brengen in het funerarium
Viaene-Vinckier, Pittemsesteenweg 39 in Tielt,

elke weekdag van 16.30 u tot 18.30 u, op zaterdag
van 16.30 u tot 18 u, behalve op zon- en feestdagen.

De familie dankt u
voor alle steunbetuigingen via www.viaenevinckier.be

Met diepe genegenheid
nemen we afscheid van

Georges VANDE CAPELLE

Met dank aan:
          zijn huisarts dr. Bergez,
          de vrijwilligers en het voltallig personeel van WZC Sint-Remigius Pittem.

Sterven...
doe je niet ineens

maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

‘t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.

Je zegt ik ben wat moe,
maar op ’n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen


